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De Geest van de Heere is op Mij, omdat hij Mij 

gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen 

het Evangelie te verkondigen, om te genezen die 

gebroken van hart zijn, om aan gevangenen 

vrijlating te prediken en aan blinden het 

gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in 

vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de 

Heere te prediken. 

Lukas 4:18 en 19 

 

Op onze vergadering op 6 september lazen we bovenstaande tekst. Hier vertelt Jezus wat Zijn 

opdracht was tijdens Zijn rondwandeling op aarde. Hij las deze tekst in de synagoge uit het boek 

Jesaja en betuigde dat deze tekst op Hem sloeg. Het is onze intentie Hem te volgen, waarbij we ons 

het komend jaar focussen op het welbehagen van de Heere. Op 20 oktober hopen we weer met een 

prachtige geschilderde bus op de markt te staan met een nieuwe tent ervoor. Peter, Mary en Gerard  

hebben veel werk verricht, zodat het werk van ‘Er is Hoop’ op de markt door kan gaan. We kijken al 

weer uit naar Gouda bij Kaarslicht in december en zijn al bezig met de voorbereidingen. 

De Bus.  

Op 8 september stonden we ook op de markt en hebben we 200 rode rozen uitgedeeld samen met een 

flyer met daarop de tekst uit 1 Petrus 1 vers 24: De mens is als gras en zijn pracht als een veldbloem. 

Het gras verdort en de bloem valt af. Maar in datzelfde hoofdstuk is geschreven over de hoop die wij 

mogen hebben in Jezus Christus.                                                                                                  

Mary en Peter hadden een mooi gesprek met een jongen. Hij kwam zelf naar de bus om een praatje te 

maken en vertelde dat hij verslaafd geweest was, maar nu een baan had in de stad. Dat hij veel 

verdriet had, omdat zijn vader en een goede neef overleden waren. Gelukkig had hij een goede band 

met zijn moeder. Hij wilde nu als een goed mens leven en alle mensen gelijkwaardig behandelen, wie 

ze ook waren of wat ze ook deden. Wat geloof betreft was hij zoekende. Mary las hem voor uit Genesis 

over de schepping van de wereld en vroeg of hij een bijbel wilde hebben. Dat wilde hij wel en hij 

bedacht, omdat hij ook een aantal christelijke vrienden had,  dat hij eens met hen naar de kerk zou 

kunnen gaan.                                                                                                                                          

Er waren die middag veel schooljongeren in de stad, sommigen namen ook een flyer mee en een 

aantal jongeren van De Driestar stelde voor om te helpen met het uitdelen van de rozen.                                                             

Aan het eind van deze prachtige middag, het is altijd fijn als de zon schijnt, hebben we samen de 

maaltijd gebruikt. 

We zijn blij en dankbaar met de nieuwe bus en een ruim budget om onze acties te realiseren. Wilt u 

met ons danken en bidden voor de voortgang van het Evangelie in onze stad.  

Cootje, Niek en Greet                                                                                
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