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Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie 

weggevoerd heb, want de bloei van de stad is ook 

jullie bloei.  Jeremia 29:7 

 

 

 

Er werd en wordt altijd veel gebeden voor Gouda. Jaren geleden al werd door Ton Been 

stadsregiogebed opgericht. Hij is niet meer bij ons, maar zijn initiatief heeft door de jaren heen 

vervolg gehad. En dat de Heer onze gebeden heeft verhoord zie je om je heen gebeuren. Gouda 

heeft een burgemeester die er geen moeite mee heeft om zijn geloof uit te dragen en op de 

aanplakborden langs de weg zien we vandaag een oproep voor het paasontbijt. Ook dit jaar 

werken veel vrijwilligers uit de kerken mee om een prachtig ontbijt voor de mensen neer te 

zetten. Het feest van de opgestane Heer wordt breed gevierd in Gouda.                                      

De bus  

Onze bus staat ook weer op de markt op Goede Vrijdag en Tweede 

Paasdag tijdens het paasontbijt.  De zakjes met het Paasverhaal en de 

chocolade-eitjes liggen alweer klaar. Ze worden uitgedeeld aan de 

verzorgingstehuizen door Peter en Mary en op de markt door de 

medewerkers van de bus. Ook Cootje deelt weer zakjes uit, zoals de vorige 

jaren ,in de Zuidrandflat, dit jaar samen met een paar kinderen van de 

catechisatie van de Oostpoort. De bus heeft tegenwoordig een prachtige 

banner achterop met de woorden: Geloof, Hoop en Liefde. zie foto.         

Op vrijdag Valentijnsdag stonden we ook op de markt. Peter had een 

gesprek met een mevrouw. Hij vroeg of ze de Here Jezus kende. Ze vertelde 

dat ze niet zoveel met het geloof meer had, maar dat ze wel katholiek was 

opgevoed. Ze werd geweigerd in de kerk, nadat ze van haar man, die haar 

sloeg, gescheiden was. Nu was ze ziek, ze had borstkanker. Peter heeft 

samen met haar gebeden. Ze bedankte hem en vervolgde haar weg 

 Ook onze evangelist Aart had zijn rebus aangepast aan de liefde. Dat gaf 

mooie gesprekken. We merkten dat zelfs Islamitische meisjes 

belangstelling hadden voor Isa, die ze kennen als profeet in de Koran.    

We hopen dat ze hem ook leren kennen als hun verlosser. Er zijn er steeds 

meer die Jezus ontmoeten in hun dromen. Ook zij zijn inwoners van onze 

stad, de stad waarvoor al zolang gebeden wordt. De medewerkers van de bus wensen jullie 

allemaal een vreugdevol Pasen.  

                                                               Jezus is opgestaan!                                                                   


